
       
 
     
  Oldtimermiddag  24 september 2011 

 
 
 
 
 
 

 
Op een zonnige zomerdag, haast niet voor te stellen in 2011 gingen we naar  
                                      Jan Dorst in Oosterland. 
 
Jan Dorst had zijn landbouwmuseum opengesteld voor ATC afd. Zeeland. 
Hierover had hij verteld in de bus vanuit Parijs. 
Dat hij hierover zeer bescheiden was geweest bleek die 24e september wel. 
Hij had naast zijn eigen machines een aantal collega’s uitgenodigd om hun oude 
tractoren enz. te laten zien. 
 
Heel indrukwekkend was Frans Deurlo met zijn op schaal gebouwde motoren. 
De onderdelen hiervan had hij ook zelf gemaakt. 
 
Als verassing trad het Bruinissers Visserskoor op met herkenbare liedjes, dus lekker 
meezingen. 
Na een enthousiaste rondleiding van Wannes, dhr. Dorst Sr. gingen wij naar huis. 

 
Hier nog enkele foto,s   

 

 Voor meerdere foto’s en kleine video’s van deze middag klik op onderstaande links.                                                                                                      
Kleine video's Oltimmermiddag                                                                                                                   
Foto's Oldtimermiddag                                                                                                                   
Foto's Bruinissers Visserskoor 

Verslag:  Corrie Nieuwdorp 

https://picasaweb.google.com/116817849832577831557/JanDorstVideo?authkey=Gv1sRgCIvjvYS9_PaMrgE
https://picasaweb.google.com/116817849832577831557/JanDorst24092011?authkey=Gv1sRgCI6WqtnrudTGgQE
https://picasaweb.google.com/116817849832577831557/BruinissersVisserskoor?authkey=Gv1sRgCNP53em74_bIMA#5657707992727522018

